
De overwinning van de mensheid
Ergens op een blauwe planeet woonde een groep van kwaadaardige virussen Corona genaamd.
Op een dag verzonnen ze een duivels plan …

De slechte Corona-virussen voerden hun plan uit en overvielen de mensen. Hier op aarde wist men 
niet wat ons overkwam. Heel veel mensen werden heel erg ziek en velen gingen dood.

We gaan de mensen op
aarde aanvallen!!!

Ja! we starten in China

En daarna skieën
 in Italië ...

Verspreiden mannen!!
Nog even en we hebben de

wereld veroverd



Wetenschappers en dokters over heel de wereld zochten naar oplossingen.
De mensen in de ziekenhuizen werkte heel hard en probeerde zoveel mogelijk levens te redden.
De regeringen van de landen namen maatregelen om het aantal besmettingen af te remmen, scholen 
werden gesloten, mensen moesten van thuis werken, kinderen mochten grootouders en vriendjes niet
meer bezoeken,…
De virussen dachten dat ze gewonnen hadden.

Maar de virussen kenden de technologieën van de mensen niet: televisie, telefoon, internet,…
De mensen hadden zich nog nooit zo solidair gedragen als nu: kinderen schreven brieven en 
kaarten voor grootouders, mensen belden elkaar zo vaak mogelijk ook met video-calls,…

Overal werden acties op poten gezet om de dankbaarheid aan de dokters en verpleegkundigen te 
tonen,maar ook voor de mensen die in de voedingswinkels hard blijven werken en er zo voor zorgen
dat iedereen eten heeft.

Domme mensen! Als we ze niet kunnen besmetten
omdat ze elkaar niet ontmoeten, zorgen

we ervoor dat ze sterven van
eenzaamheid!!!!



Het duurde wel een tijd, maar door alle richtlijnen goed op te volgen en andere manieren te 
vinden om toch contact te houden met elkaar en elkaar te steunen, werd het virus stilaan 
uitgeschakeld. En waren voor één keer de kinderen wel echt blij dat ze terug naar school 
mochten!

Wat gebeurt er????
Wat doen die mensen nu allemaal??

Ik snap er ook niks van?!?!
Wat is dat die liefde en solidariteit waar

ze het over hebben???
Dat lijkt echt wel een medicijn
waar we niet tegenop kunnen.


